Jaarverslag over 2019 Amnesty Werkgroep 245

Inleiding

Ook in het jaarverslag over 2019 kunt u weer verslagen lezen over “actievoeren, voorlichting
en lessen geven en fondsenwerven”. Dat is de kern van ons werk. We proberen onze groep
actief te houden door bijtijds mensen te zoeken die de plaatsen willen innemen van hen die
in verband met hun vergevorderde leeftijd willen stoppen. Dat betreft vooral onze
scholenwerkers. Zij blijven meestal doorgaan omdat er zo moeilijk vervanging te vinden is.
Toch heeft onze scholenwerker voor het middelbaar en voortgezet onderwijs Koop Reijnders
afscheid genomen van onze groep. Wij zijn hem enorm dankbaar voor alle jaren dat hij deze
scholen in ons gebied “bij de les heeft gehouden”.

Ook hebben wij in augustus afscheid moeten nemen van Toon van Santen, die op 94 jarige
leeftijd is overleden. Hij was een van de oprichters van onze groep in 1973. In onze dorpen
was hij “Mister Amnesty”, hij had altijd een Amnestybadge op zijn jas. Wij zijn Toon veel
dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet.

Zoekend naar nieuwe mogelijkheden zijn we dit jaar ook gestart met een
WhatsAmnestygroep. Daarover leest u verderop.

Over al onze activiteiten en het effect daarvan kunt u lezen op:
http://www.velp.rozendaal.amnesty.nl en doorklikken naar “goed nieuws”. Ook op
Facebook zijn wij te vinden.

Agnés Kwant-van Herkhuizen, voorzitter
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WhatsAmnesty

Sinds eind maart 2019 maakt Amnesty Velp-Rozendaal gebruik van WhatsAmnesty.
WhatsAmnesty is een moderne manier om contact te maken met leden en
geinteresseerden. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via Whatsapp. Zij worden dan
op een verzendlijst gezet en ontvangen gemiddeld twee keer per maand nieuws of vragen
van de werkgroep.. Momenteel zijn er 18 leden. Leden zijn anoniem. Alleen de beheerder
kan hun nummer zien en leden kunnen alleen naar de beheerder reageren. Ze ontvangen
onze maandelijkse schrijfactie en uiteraard berichten we over onze activiteiten. Incidenteel
geven we meldingen of oproepen door van andere Amnesty-groepen.

Scholenwerk

Basisonderwijs

In 2019 was het 30 jaar geleden dat het Verdrag voor de Kinderrechten door de VN
beklonken werd. Deze rechten zijn een aanvulling op de Universele Rechten Van de Mens .
Want voor kinderen gelden specifieke rechten zoals een verbod op kinderarbeid, het recht
om naar school te gaan, het recht om te spelen, recht op verzorging, enz. In totaal gaat het
om 41 artikelen.

Voor Amnesty Velp-Rozendaal zijn 2 scholenwerkers actief om leerlingen van groep 7/8 te
vertellen over misstanden voor kinderen in de wereld en wat een organisatie als Amnesty
International doet om situaties te verbeteren en onrecht te voorkomen. Er werden lessen
gegeven op de Bernhardschool, Daalhuizen ( 3 groepen), Fredericusschool, en op IKC
Dorpsschool Rozendaal. Globaal geschat ging het om 150 leerlingen. In feite gaan de lessen
over hoe mensen met elkaar omgaan en geacht worden met elkaar om te gaan. En om dicht
bij huis te blijven hoe gaan de leerlingen met elkaar om? De ervaring van onze
scholenwerkers is dat de leerlingen ondanks de ernst van het onderwerp met veel inzet en
enthousiasme hun bijdrage aan de lessen leveren.

Helaas heeft een van onze scholenwerkers, lammert hoeve, besloten aan het eind van het
verslagjaar zijn scholenwerk te beéindigen. De werkgroep is hem veel dank verschuldigd
voor zijn jarenlange inzet op de basisscholen. Gelukkig blijft Lammert wel lid van onze groep.

Voortgezet onderwijs

In september hebben we afscheid genomen van Koop Reynders als lid van onze groep. Vanaf
het moment dat hij in Ellecom kwam wonen, in 2006, heeft hij met de groep aan vele
activiteiten meegedaan. Maar vooral heeft hij al die jaren alle scholen voor voortgezet
onderwijs in ons gebied bezocht en daar lessen gegeven. Met zijn eigen plezierige rustige stijl
is hij onvervangbaar voor ons. Wij proberen zijn netwerk in stand te houden en roepen
eventueel gastdocenten in om lacunes op te vullen. Gelukkig is een van onze groepsleden
beschikbaar voor de Engelstalige presentaties op Larenstein. Dit verslagjaar is het ons echter
niet gelukt om daar afspraken te maken. Ook met de studentenvereniging van Larenstein
hadden we geen contact dat tot acties leidde.



Schrijfacties
Op verschillende momenten, op verschillende plaatsen en op verschillende wijze voerden

we ook in 2019 onze schrijfacties voor mensen voor wie het landelijk Amnestykantoor ons
vroeg in actie te komen:

1. Write For Rights, (de Internationale benaming van wat vroeger de schrijfmarathon werd
genoemd) Op zaterdag 14 december waren we alweer voor de vijfde keer te gast in de
boekhandel van Jansen & de Feijter. Burgemeester van Eert van Rheden opende om 10 uur
de dag door het schrijven van de eerste brief. Tot 16 uur zijn er in een heel plezierige sfeer
voor tien dappere jonge mensen 183 brieven en 98 kaarten geschreven, een totaal dus van
281!

Daarbij was er dit jaar nog een verrassing. Er kwam i.v.m. Write for Rights een verzoek om
informatie van de BSO Daalhuizen. De kinderen daar maakten en schreven 21 kaarten! Een
geweldig hoopvol initiatief! Wij hebben voor het versturen hiervan gezorgd.

2.Schrijfacties kerken Eenmaal maandelijks staan wij met een schrijfactie in de twee kerken
van de P.K.N. in Velp en Rozendaal, in de katholieke kerk en in een viering van gemeenschap
De Zijp in Arnhem. Wij vragen dan aandacht voor de situatie van een of meerdere
gevangenen waarvoor Amnesty actie voert. Wij zijn aanwezig met een door Amnesty
opgestelde brief aan de overheid van het betreffende land waarin gevraagd wordt om
vrijlating, een eerlijk proces, toegang tot medische behandeling e.d. We vragen de
aanwezigen hun handtekening plaatsen op daarbij door ons aangeboden
handtekeningenlijsten. En dat gebeurt op grote schaal. Haalden we in 2018 in totaal 2150
handtekeningen op, in 2019 telden we er 2246 !



3. Briefabonnementen Daarnaast is er een kleine groep van sympathisanten die bij ons een
briefabonnement heeft. Aan de hand van een voorbeeldbrief schrijven ze maandelijks
handmatig twee brieven en versturen die aan buitenlandse autoriteiten om aandacht te
vragen voor borging van mensenrechten voor burgers en organisaties.

Hieronder een indruk van de mensen waarvoor we op bovenstaande wijzen actie voerden:
Een mensenrechtenverdediger in Burundi, natuurbeschermers in Iran, een zieke activist in
Vietnam, voor een Zuid Koreaanse tv producer die al 50 jaar vastzit in Noord Korea,
bedreigde Amazonevrouwen in het regenwoud, een jonge Eritrese die werd gearresteerd
toen zij haar land probeerde te verlaten, een Amerikaanse hulpverlener die werd
gearresteerd omdat hij water uitdeelde aan migranten die hoopten de grens van Mexico
met de Verenigde Staten te kunnen oversteken. Massaal werd er voor hem geschreven en
onder internationale druk is de man later vrijgelaten! Wel vaker blijkt dat schrijven helpt, in
Egypte werd bijvoorbeeld de politiek activist Islam Khalil v rijgelaten (Schrijfactie maart
2019).

We zijn niet de enigen die schrijven, altijd wordt er door meerdere groepen geschreven. De
actie voor de kritische dichter Abdirahman Ibrahim Adan uit Somaliland zullen wij niet gauw
vergeten. Terwijl wij 229 handtekeningen voor zijn vrijlating hadden verzameld kwam het
bericht dat hij was vrij gelaten! Wij hoefden de handtekeningen niet meer te verzenden!

Herdenking slachtoffers 4 Mei

Op uitnodiging van het 4 Mei Comités draagt onze Amnestygroep jaarlijks bij aan de
herdenkingsbijeenkomsten voor oorlogsslachtoffers in Rozendaal, Velp en in De Steeg. We
nemen deel aan de stille tocht en leggen namens Amnesty een krans. In Velp en Rozendaal
betrekken we daarbij basisschoolleerlingen die op ons verzoek gedichten schreven waarvan
er tijdens de herdenking bij het monument c.q. op de begraafplaats een wordt voorgelezen.
In Velp droegen de leerlingen Joy Baumann (groep 8) en Anouk Gerritsen (groep 7) van de
Roncallischool hun zelfgeschreven gedicht ‘Het lichtpuntje in die bange dagen’ voor.
Honderden toehoorders waren hiervan getuige. U vindt de tekst van het gedicht op
https://velprozendaal.amnesty.nl/118-gedichten-van-leerlingen-bij-4-mei-dodenherdenking-
2019

In Rozendaal werd de tekst van het voorgelezen gedicht afgedrukt in het dorpsblad.

Markten en Fairs.

In juni waren we weer twee dagen welkom tijdens de Fair van Rozendaal. We hadden een
mooie plaats direct bij de ingang van de kerk. Veilig beschut voor de hoosbuien. Mooie
gesprekken, verrassende ontmoetingen, vele handtekeningen onder de schrijfacties en
vooral een goede verkoop van onze Amnesty-artikelen. Volgend jaar weer!

Financién

Ook in 2019 konden we dankzij donaties, giften en verkoop van artikelen de diverse acties
zelf financieren, zonder bijdrage van het hoofdkantoor. De werkgroep heeft wederom een
positief saldo. Onze grootste kostenpost vormen de portokosten. De brief met de
handtekeninglijsten van de maandelijks schrijfactie wordt aangetekend verzonden. Dit
brengt wel extra kosten met zich mee, maar op deze wijze wordt de brief extra onder de
aandacht gebracht bij de geadresseerden. De schrijfabonnees betalen zelf de portokosten
voor de door hen geschreven brief.

De kosten voor onze activiteiten betreffen met name drukkosten. Het benodigde ander
materiaal is in bezit van de werkgroep en wordt elk jaar opnieuw gebruikt.



Terugblik collecte 2019

Van 11-16 maart 2019 vond in Velp en Rozendaal weer de jaarlijkse collecte voor Amnesty
International plaats. Werving via lokale gemeente- en kerkbladen (papier en digitaal) leverde
helaas geen extra collectanten op, maar uiteindelijk stonden toch 30 collectanten paraat om
langs de huizen te gaan! Een mooi aantal vinden wij en ze hebben een heel mooi bedrag
opgehaald, nagenoeg gelijk aan de collecteopbrengst van het jaar ervoor: € 3862,52 IDit,
terwijl de weersomstandigheden slecht waren en veel collectanten aangaven om die reden
minder gelopen te hebben.

Onze collectanten merken dat Amnesty bij iedereen bekend is en vaak ook populair als goed
doel. De bereidwilligheid om te geven is groot.

Als dank voor hun inzet kregen de collectanten een cadeautje en een voucher waarmee ze
tegen korting iets in de Amnesty webshop konden bestellen.

Onze tegel

Tot slot vinden wij het vermeldenswaard dat onze tegel die al jarenlang in het dorpsplein
‘Hart van Velp’ ligt dit jaar (kosteloos!) vernieuwd is . Menig voorbijganger blijft nu weer
even staan bij de niet alledaagse tekst die tot nadenken stemt.




